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Presentatie boek en tentoonstelling 
historie onderwijs Merselo 

Zaterdag 30 september om 15.30u wordt het 
nieuwe MFA in Merselo officieel geopend. 
Tijdens deze feestelijke gebeurtenis, zal 
heemkundestichting ’t Raokeliezer Mèrsele 
een boek presenteren over de historie van het 
onderwijs in Merselo. ’t Raokeliezer heeft 
tevens een tentoonstelling ingericht over dit 
onderwerp.  

 

Nadat in 2014 in Merselo het plan ontstond om 
het verenigingsgebouw en de basisschool 
samen in één toekomstbestendig gebouw 
onder te brengen, was dit voor  ‘t Raokeliezer  
aanleiding om eens in de geschiedenis van de 
Merselose school te duiken. Er werd een 
werkgroep in het leven geroepen, die zelf 
materiaal bij elkaar zocht en (oud-) 
Merselonaren en -onderwijzers vroeg om  hun 
herinneringen aan de Merselose school en het 
onderwijs met hen te delen. Dit leverde vele  

 

 

brieven, mails, verhalen en foto’s op.  Het 
resultaat is een boek met interessante weetjes 
uit het verleden, mooie foto’s en dierbare 
herinneringen. In het boek is ook rekening 
gehouden met de jonge lezers. Met het 

schoollogo “Liertje” wordt een wandeling 
gemaakt door het boek op een manier die 
jeugd zal aanspreken.  

U bent van harte welkom om de 
tentoonstelling te bezoeken tijdens het 
openingsweekend 30 september van 17.00u 
tot 20.00u en 1 oktober van 13.00u tot 17.00u, 
Grootdorp 99, Merselo. De toegang is gratis. 

Boek te koop 

Het boek kost €15,- en is tijdens de 
tentoonstelling verkrijgbaar. Daarna is het 
boek te koop bij de bestuursleden van ’t 
Raokeliezer en in Boek- en kantoorvakhandel  
Roojboek in Venray. Woont u in de gemeente 



Venray, dan kunt u het boek ook bestellen door 
€15,- per boek over te maken op rek.nr.  
NL10 RABO 0140 0392 60 t.n.v. ‘t Raokeliezer 
ovv ‘Boek onderwijs Merselo en uw naam en 
adres. U krijgt uw bestelling vóór 1 december 
gratis thuisbezorgd.  
Woont u buiten de gemeente Venray, geef dan 
uw bestelling door via  info@raokeliezer.nl.  U 
ontvangt dan binnen enkele dagen informatie 
over verzendkosten (binnen Nederland € 5,- tot 
€7,50, afhankelijk van het aantal bestelde 
boeken) en de wijze van betaling. Na ontvangst 
van uw betaling verzenden wij uw bestelling via 
Post.nl.  

Tip: het boek is natuurlijk ook mooi om cadeau 
te doen, bijvoorbeeld tijdens de komende 
feestdagen! 

Het boek is mede mogelijk gemaakt door:  

BCP Bouw  
Dorpsraad Merselo  
HPV Venray  
Rabo Club Support   
SPOV Venray 
 

Ballonvaart 

23 oktober 2022 werd feestelijk herdacht dat 
het alweer (meer dan) 150 jaar geleden is dat 
in Merselo een postballon uit het belegerde 
Parijs landde.  

Bezoekers aan de expositie die ’t Raokeliezer 
inrichtte in de loods van Feestzaal ’t Anker 
ontvingen een gratis lot waarmee ze kans 
maakte op een ballonvaart (beschikbaar 
gesteld door De Peel Ballonvaarten). 

‘Madame Marie Antoinette’ trok het winnende 
nummer en Toon Millen uit Venray was de 
gelukkige prijswinnaar.  

 

Al snel werd het besluit genomen om Toon niet 
in zijn eentje de lucht in te laten gaan. Toon 
nodigde enkele familieleden uit en samen met 
enthousiaste werkgroep leden van ’t 
Raokeliezer was er al snel een mandje voor tien 
personen gevuld. 

Die moesten wel nog even geduld hebben, 
want de winter is natuurlijk niet de beste tijd 
voor een ballonvaart. 23 april 2023 zou het 
gaan gebeuren: wat verheugde iedereen zich 
erop! 

Jammer genoeg gooiden de weergoden roet in 
het eten en dat herhaalde zich nog een aantal 
keer. Maar… wat in het vat zit verzuurt niet en 
zondag 13 augustus was het dan eindelijk 
zover. 

Het is niet uit te leggen hoe mooi het is om op 
te stijgen en langzaam het Merselose 
landschap steeds kleiner te zien worden terwijl 
het onder de ballon wegglijdt. Hoe prachtig het 
is om onze eigen vertrouwde omgeving in alle 



rust van boven te kunnen bewonderen. Hoe 
geweldig het is om ook de andere passagiers te 
zien en horen genieten. 

Merselo werd langzaam kleiner, Venray, 
Leunen, Oirlo, de Maas en Well schoven onder 
ons door en toen we nog niet eens op zijn 
hoogst waren (we zijn tot zo’n 1500 meter 
hoogte geweest!), zagen we in de verte zelfs 
Tilburg liggen. Na anderhalf uur (die omvlogen) 
maakten we in het licht van de ondergaande 
zon een perfecte landing op een stoppelveld bij 
Twisteden. We hebben niet in een rechte lijn 
gevaren, want ballonvaarder Arjan weet 
handig gebruik te maken van de windrichtingen 
op verschillende hoogte: dát konden de 
ballonvaarders in 1871 waarschijnlijk nog niet.   

Toon (87) had nooit eerder in een ballon 
gevaren en zei na afloop: “Dat ik dit op mijn 
oude dag nog mee mag maken. Ik heb genoten. 
Voor herhaling vatbaar!! Bedankt allemaal.” 

 

Wij willen hem ook bedanken, omdat we met 
hem mee mochten. En natuurlijk bedanken we 
De Peel Ballonvaarten die dit voor ons mogelijk 
maakte en zo goed waakte over onze 
veiligheid. We bedanken de eigenaren van 
paarden die meedachten hoe we in de buurt 
van hun paarden zouden kunnen opstijgen, 
zonder de dieren de stuipen op het lijf te jagen 
en niet te vergeten alle grondeigenaren, die 
geheel belangeloos hun grond beschikbaar 
stelden om op te kunnen stijgen. 

Het was een prachtige belevenis! Inderdaad 
voor herhaling vatbaar! Dus wie weet, is dit 
niet alleen een nieuw stukje Merselose 
geschiedenis, maar ook iets voor de toekomst.   

 

Secretariaat Raokeliezer 

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat onze 
secretaresse Wilma Zegers haar 
werkzaamheden voor ’t Raokeliezer heeft 
moeten neerleggen. Door haar ziekte is Wilma 
niet meer in staat om zich in te zetten voor de 
Merselose historie. Dat vinden wij heel erg.   
We missen daardoor een van de drijvende 
krachten in ons bestuur en stichting. Wij 
wensen Wilma heel veel sterkte.   

 

Opschonen NAD-kamp en Ballonzuil 

In de bossen tussen de Ballonzuil en de 
Loonsedijk liggen de ruïnes van het voormalige 
NAD kamp 'Endepoel' en de Ballonzuil. 

Om deze stukjes Merselose geschiedenis 
zichtbaar en netjes te houden, worden enkele 
keren per jaar opkomende boompjes en 
struikjes rondom de Ballonzuil en uit de ruïnes 
van het NAD kamp verwijderd en waar nodig 
wordt de boel aangeveegd. Het is altijd weer 
gezellig om met een groepje enthousiaste 
vrijwilligers dit klusje te klaren. 

Iedereen die wil en kan, mag meedoen. Dit jaar 
varieerde de leeftijd van de vrijwilligers van 6 
jaar tot een eind in de zeventig. Iedereen droeg 
op zijn eigen manier een steentje bij en in de 
koffiepauze waren er koekjes, koffie, thee en 
voor de kinderen appelsap. Binnen een paar 
uurtjes heerlijk in het bos werken, zag alles er 
weer keurig uit en is het zwerfafval uit het 
gebied verzameld en afgevoerd. 

Allemaal hartstikke bedankt voor de hulp! 



  

 

  
 

 
  

 

 


